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kiết lị, Ngài dừng ở ngoài thành, trong rừng Upavarta. Ở đó, 

nằm giữa hai gốc cây, Ngài lần lượt trải qua các trạng thái 

thiền định và như ngọn đèn cạn dầu, Ngài đã thực sự vào 

cảnh giới thanh tịnh Niết Bàn tối hậu. Dân Malla tại 

Kusinagara chủ trì lễ trà tỳ ướp nhục thân Ngài. Sau khi 

[hoả tán (?,)] dân chúng các vùng phụ cận cùng chia nhau xá 

lợi của Ngài, tôn trí trong các tháp chùa, đền kỷ niệm khắp 

thế giới để bá tánh đãnh lễ. 

 

Étienne Paul Marie Lamotte (1903–1983) was a Belgian 

priest and Professor of Greek at the Catholic University of 

Louvain, but was better known as an Indologist and the 

greatest authority on Buddhism in the West in his time. He 

studied under his pioneering compatriot Louis de La Vallée-

Poussin and was one of the few scholars familiar with all the 

main Buddhist languages: Pali, Sanskrit, Chinese and 

Tibetan. In 1953, he was awarded the Francqui Prize in 

Human Science. 

 

Trong Ðức Phật, Giáo Pháp và Tăng Già, Trí Nguyệt lược 

dịch, Linh Mục Công Giáo Étienne Paul Marie Lamotte, học 

giả nổi tiếng về Phật Giáo của Tây Phương viết: “Trên đây là 

vài nét phác họa về cuộc đời Đức Phật, chứ không đề cập tới 

cuộc đời huyền thoại của Phật như hầu hết mọi người đã biết. 

Huyền thoại là sự rập khuôn về lịch sử của các Phật quá khứ 

cũng như Phật tương lai với vài sự khác nhau nhỏ. Theo 

truyền thống, những sự phi thường, kỳ diệu đánh dấu những 

sự kiện của đời Ngài từ khi nhập thai đến lúc trà tỳ đã qua đi 

nhanh chóng trong im lặng để rồi tạo ra một lịch sử có nhiều 

vòng hào quang hợp lý hơn. Muốn đạt đến sự thật lịch sử mà 

bỏ đi những yếu tố phi thường, kỳ diệu là không hợp lý. 


