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dư Niết Bàn (parinivàna,) tức là Niết Bàn tịch tịnh không còn 

thân tứ đại ngũ uẩn nữa. Ngũ uẩn là năm yếu tố đã tạo ra cái 

tự ngã độc tôn không thật của Ngài, một khi biến mất, thì 

không còn để lại dấu vết gì, "Khi Như Lai hiện hữu, chư 

thiên và loài người có thể thấy được, đến cuối đời, khi thân 

này hoại diệt, chư thiên và loài người sẽ không bao giờ thấy 

được Ngài nữa. Giống như ngọn đèn trước gió biến mất vào 

yên lặng, cũng vậy, bậc hiền triết đã giải thoát danh và sắc 

(hay cũng gọi là năm uẩn bất tịnh) để đi vào cõi yên lặng 

vĩnh hằng.  

 

Những ai chứng được cảnh giới tịch tịnh này, không có gì có 

thể đo lường được, không có từ ngữ nào diễn tả được, không 

có trí óc nào có thể tưởng tượng được. Như vậy mọi lý luận 

đều chấm dứt."  

 

Khi các Đức Phật hay các vị thánh đệ tử của chư Phật chứng 

nhập Niết Bàn tối hậu, năm phần pháp thân thanh tịnh đã 

từng là nhân tố thánh thiện của quý Ngài cũng biến mất. Khi 

chư Phật viên tịch, những uẩn chất thanh tịnh hoặc không 

thanh tịnh đã tạo nên nhục thân của các Ngài biến mất không 

lưu lại dấu vết nào có thể tìm thấy được. Đó là các Thánh 

xuất thế. Như trường hợp của Godhika đã chứng được thánh 

quả A La Hán, Ngài đã ‘tự diệt’ biến giả dạng tướng 

(transformed) và nhập vào cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh.  

 

Ma Vương, một biểu tượng của độc ác và thâm hiểm cai trị 

khắp thế giới của tham dục, dùng khói và bóng đen che trùm 

khắp mười phương để truy lùng tông tích thần thức của 

Godhika nhưng nó không tìm thấy thần thức của Ngài ở đâu 

cả bỡi vì vị A La Hán đó đang an trú trong cảnh giới Niết 


