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Ấn Độ cho những người xuất gia mà không muốn quá xa 

lánh cuộc sống xã hội, họ là những du sĩ hoặc khất sĩ rày đây 

mai đó.  

 

Đức Phật và chúng đệ tử đều nhận thấy rằng tăng đoàn thuộc 

về lĩnh vực tôn giáo khá phổ biến ở Ấn Độ, nên không ngần 

ngại gì khi xác nhận những phương pháp tu tập của tăng 

đoàn có giới hạnh, thiền định và trí tuệ cao hơn.  

 

Trong Giáo Pháp và Giới luật của Phật giáo, có một số giáo 

lý và một số thể chế tương tự như của Ấn Giáo và Bà La 

Môn Giáo. Ở đây không có ý nói rằng Đức Phật và thánh 

chúng hoàn toàn lấy của người làm của mình. Đức Phật chỉ 

thẩm định giá trị thật và tiếp thu một cách có chọn lọc. 

 

Lúc đó, Phật Giáo vì là một tôn giáo mới thành lập khác với 

các tín ngưởng của các tôn giáo cổ đại nên phải đương đầu 

với nhiều sự chống đối chỉ trích của các đạo sĩ Bà La Môn và 

các tôn giáo khác. Phật Giáo đã chiến thắng và đứng vững 

cho đến ngày nay là do tính chất từ bi, trí tuệ, và nhất là bất 

bạo động với một thái độ cởi mở của hệ thống giáo lý rất 

khoa học luận lý và phương cách hành trì thực tiển hơn là do 

tranh luận mình là độc tôn.  

 

Đức Phật chỉ giảng thuyết giáo pháp nào mà có thể đưa đến 

an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và dứt trừ tham dục thay vì hơn thua 

vô ích. Ngài từ chối bàn luận những vấn đề không liên quan 

đến giác ngộ giải thoát.  

 

Một đặc tính khác nữa đưa đến sự chứng ngộ giáo pháp là từ 

chối những tư tưởng cực đoan, cuồng tín. Đức Phật chỉ trích 


