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hai lối sống: quá tham đắm vào lạc thú, ái dục và khổ hạnh 

ép xác, cả hai đều vô nghĩa và vô dụng cho nhân sinh. Trong 

giáo lý có những điểm nào không trực tiếp liên quan đến giải 

thoát, Ngài đưa vào Trung Đạo, tức là giữa hiện thực và hư 

vô. 

 

Điểm đặc thù, giáo lý Phật Giáo rất viên dung. Những đệ tử 

của Ngài, ai đã đi vào con đường đưa đến tận diệt ái dục, 

tham sân si, Ngài không đòi hỏi phải từ bỏ những niềm tin và 

phương pháp tu tập từ truyền thống củ. Dù rõ ràng là có 

những nghi lễ truyền thống củ của họ không có hiệu quả, 

kém thực tế, Phật Giáo cũng không hoàn toàn cấm đoán thay 

vì để tự họ thắp đuốt trí tuệ mà đi. 

 

Từ Issipatana (vườn Nai,) Đức Thế Tôn chuyển vận Pháp 

Luân đầu tiên hóa độ năm anh em Kiều Trần Như, Tăng Đoàn 

đầu tiên xuất hiện tại đây với túc số năm vị. Và thế gian trụ 

trì Tam Bảo cũng từ đây đầy đủ cả nghĩa và lý. 

 

Sau đó Đức Thế Tôn hóa độ chàng thanh niên Yaśa và bạn bè 

của ông ta như Vīmala (Tỳ Ma La), Subahū (Tu Bà Hầu), 

Punnại (Phú Lan Na Ca), Gavampati (Già Bà Bạt Đế) và năm 

mươi vị nữa đều được xuất gia thọ Tỳ Kheo Giới. 

 

Tăng Đoàn do Đức Thế Tôn thành lập đến đây đã lên đến 60 vị. 

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn mở rộng cuộc hoằng pháp, từ 

Issipatana, Ngài trở lại Uruvela (Ưu lâu tần loa). Ở đây, Ngài 

hóa độ ba anh em tôn giả Ca Diếp (Kassapa,) ba vị này đều 

tuân thủ theo đạo thờ Lửa. 

 


